Hoogfeest van de heilige Drieéenheid van het jaar B 2024
(Zondag na Pinksteren)

Mat, 28, 16-20

Beste mensen, in al mijn enthousiasme bood ik de kapelaan aan om dit weekend te preken. Met de
Alpha cursus, de bedevaart naar Banneux, al de H. Missen die hij mag / moet doen in zowel onze
parochie als bij de Sint Servaas parochie. Alle vergaderingen , de voorbereidingen van de
communicanten en de vormelingen en ga zo maar door, voelde ik mijn geroepen om hem een beetje
te ontlasten en de preekbeurt van hem over te nemen. Omdat ikzelf niet meer zoveel kan bijdragen
probeer ik van tijd tot tijd een extra inspanning te doen en vandaag dus in twee kerken te preken.
Toen ik hem dit afgelopen woensdag aanbood was hij heel enthousiast en ik weet nu waarom....:)
Het is vandaag het Hoogfeest van de Heilige Drieéenheid.

6 jaar, 6 jaar heb ik mogen studeren in Rolduc. 6 jaar onderwijs en vorming gekregen van de slimste
koppen van ons bisdom en omstreken en ik blijf de Heilige Drieéenheid een mysterie vinden, een van
de moeilijkste begrippen van ons mooie Geloof.

Hoe kunnen drie nu een zijn?

Er zijn in het verleden vele pogingen gedaan om het aan de hand van begrijpelijke voorbeelden uit te
leggen. Ik zal enkele voorbeelden hiervan geven; De zon. Deze geeft warmte en licht. Dus; 1. De zon,
2. Warmte & 3. Licht en toch is het allemaal een, namelijk de zon. Of wat dacht u van water, ijs en
stoom. Drie verschillende vormen, maar allemaal een, namelijk water. Of een muziekakkoord; Do,
mi, sol. Drie verschillenden noten, maar toch een klank. Dit zijn allemaal mooie pogingen om de
Drieéenheid uit te leggen, maar ze raken niet echt de kern.

Toen kwam bij mij de gedachte op van een kind. Een klein kind. Een vrouw en een man verenigen
zich samen in de liefde voor elkaar en krijgen samen een kind. Vrouw, 1. Man, 2. & Kind, 3. Samen
een geworden in dit kind. En in dit kind zit alles van de moeder en de vader en toch is het uniek en
zichzelf. Wel zitten de genen, de DNA, van de moeder en de vader in dit kind, maar het is uniek
zichzelf.

Misschien dat ik met dit voorbeeld de Heilige Drieéenheid wat beter begrijpen. We zien een uniek
mens, maar bepaalde uiterlijkheden en karaktertrekken van de ouders zijn wel degelijk herkenbaar.
We hebben God de schepper, we hebben Zijn Zoon, die van zichzelf zegt: “Wie Mij ziet, ziet de
Vader”. En we hebben de gemeenschap van deze twee, waarin alle Liefde voor ons mensen zit, de
Heilige Geest. En dat zit ook in onze genen. Het is deze DNA die ons leert het goede te doen, het
goede voorbeeld te volgen. Vanuit deze DNA willen we ook ons Geloof doorgeven aan onze kinderen,
onze vrienden en aan iedereen. Hiermee, door het goede voor te leven, willen we ware Christenen
zijnen de wereld tot een betere plek maken, een plek zoals God het gewild zou hebben. Een plek
waarin iedereen in vrede met elkaar omgaat en zorg voor elkaar draagt. En door dit door te geven,
voldoen we meteen aan de opdracht die Jezus ons gegeven heeft en die vandaag in het Evangelie
staat; “Gaat dus, en maak alle volken tot Mijn leerlingen. Doopt hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest. En leert hen alles te doen wat Ik jullie opgedragen heb.”

Beste mensen, ik snap dat dit soms hopeloos lijkt. Kijk eens om je heen, kijk naar het journaal of lees
de krant. Oekraine, de Oeigoeren in China. Kijk naar centraal Afrika of het gehele Midden Oosten of
zelfs hier, in ons kleine kikkerlandje. We zijn zover weggedreven van het Paradijs dat God ons
gegeven heeft. Maar blijf bidden, blijf het goede doen, blijf de mensen vertellen over onze Lieve God,
Vader, Zoon en Heilige Geest en blijf vertrouwen op de woorden van Jezus; “lk ben met jullie alle
dagen, tot aan de voltooiing van de wereld”.

Amen.

En om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te zeggen dat wij in Hem geloven, vraag ik u nu allen,
voor zover mogelijk, om te gaan staan en ons geloof in de Heilige Drieéenheid te belijden; Ik geloof in
God de...



